
 

  

Liturgie voor Eerste Pinksterdag op zondag 8 juni 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk, waarin 

 

Julia Antes, Renske Dijkshoorn, Hannah Geneugelijk, Cristian van den Herik,Nian Konijn,  

Ruben van Lieburg, Luc ter Maten, Lucas van de Sande, Emma Oskam, Tom Rijm,  

Machiel Stierman, Bart Sparreboom, Maarten Sparreboom,  

Annelie Vellekoop en Jurian Wildemans 

hun geloof in het openbaar belijden met medewerking van de muziekgroep 

 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom  Thema:     Vol van de Geest 

 

Zingen: Opwekking 488 (De kracht van Uw liefde) 

Heer ik kom tot U 

Neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, 

voor de kracht van Uw liefde 

 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 

 

Heer kom dichterbij, 

dan kan ik Uw schoonheid zien 

En Uw liefde voelen, diep in mij 

en Heer, leer mij Uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan. 

En elke dag mag leven 

Door de kracht van Uw liefde 



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 

 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 

 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 

 

Zingen: Opwekking 794 (No langer slaves) 

You unravel me with a melody. 

You surround me with a song 

of deliverance from my enemies, 

‘till all my fears are gone. 

 

Chorus:   

I’m no longer a slave to fear. 

I am a child of God. 

I’m no longer a slave to fear. 

I am a child of God. 

 

From my mother’s womb, 

You have chosen me. 

Love has called my name. 

I’ve been born again, into Your family. 

Your blood flows through my veins. 

 

(Chorus 2x) 

 

You split the sea so I could walk right through it. )  

My fears were drowned in perfect love.  ) 2x 

You rescued me so I could stand and sing:  )  

I am a child of God.     ) 

 

(Chorus 2x) 



Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Psalm 108 (Oude berijming) 

1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

Is tot Uw dienst en lof bereid; 

'k Zal zingen voor den Opperheer, 

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 

'k Zal in den dageraad ontwaken 

En met gezang mijn God genaken. 

 

2 Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 

Uw roem den volken doen verstaan; 

Want Uwe goedertierenheid 

Is tot de heemlen uitgebreid. 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels kringen, 

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 100 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Juich, heel de aarde, voor de HEER. 

 Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 

 Zing opgewekt met hart en stem. 

 Kom met een vrolijk lied bij Hem. 

 

2 Stem met ons in: 'Ja, God is Hij! 

 Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 

 zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 

 Hij is de herder die ons leidt.' 

 

3 Trek jubelend zijn poorten door, 

 zijn voorhof in en zing in koor. 

 De HEER is goed en Hij verbindt 

 zijn naam aan ons van kind op kind. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 103 (De Nieuwe Psalmberijming) 

3 De HEER blijft ons met liefde overladen. 

 Bewogen is zijn hart en vol genade. 

Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij. 

 Hij laat ons niet voor elke zonde boeten, 

 straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten. 

Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij. 



Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 - 4 De uitstorting van de Heilige Geest 
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel 

het huis waar zij zaten. 
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest 

hun gaf uit te spreken. 

 

Schriftlezing: Romeinen 8 vers 11 - 17  
11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de 

doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 
12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 
13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam 

doodt, zult u leven. 
14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 
15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest 

van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 
16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van 

Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 276 (De uitstorting van de Heilige Geest) 

1 Heer, wijs mij Uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan. 

 

4 Heer, toon mij uw plan 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus ) 2x 

heel mijn weg gelopen heeft. ) 

  

Schriftlezing: 1 Johannes 4 vers 7 - 21 Gods liefde drijft tot wederliefde 
7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren 

en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 
9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld 

gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon 

zond als verzoening voor onze zonden. 
11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 

volmaakt geworden. 
13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 



14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 
15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 
16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde 

blijft, blijft in God, en God in hem. 
17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van 

het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 
18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want 

wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 
21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 360 (Gods liefde drijft tot wederliefde) 

3 Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Prediking 

n.a.v. ‘Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 

(…) Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God.’ 1 Johannes 4: 13-15 

 

Zingen: Op Toonhoogte 260 (Nederlands) (Gods liefde drijft tot wederliefde) 

1 Nog voordat je bestond, 

kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment 

en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt. 

En wat je nu ook doet, 

zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt. 

2 En wat je nu ook doet, 

zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt. 

 

(Refrein 2x) 

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt.  



(Refrein) 

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt.  

Daarmee is alles klaar 

wanneer jij komt. 

 

Daarmee is alles klaar 

wanneer jij komt. 

De liefde die Hij geeft,  

de woorden die Hij spreekt.  

Hij wacht alleen nog maar  

totdat je komt. 

 

Lezing formulier openbare belijdenis van het geloof 

 

Gebed 

 

Zingen: Op Toonhoogte 189 (Gods liefde drijft tot wederliefde) 

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, 

U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

4 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

Beantwoording belijdenisvragen en belijdenistekst onder handoplegging 

Julia Maria Antes 

Belijdenistekst: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige 

verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar (….) tegen de 

geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ Efeze 6: 11 en 12 

  

Renske Annemarie Dijkshoorn 

Belijdenistekst: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en 

uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’ Filippenzen 4: 6 en 7 

 

Johannah Geneugelijk-Schouten 

Belijdenistekst: ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, 

is getrouw.’ Hebreeën 10: 23 

  

Cristian Andrey Dirk van den Herik 

Belijdenistekst: ‘Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn 

aangezicht met vrolijk gezang.’ Psalm 100: 1 en 2 



 Nian-Tsz Mirthe Konijn 

Belijdenistekst: ‘Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij 

zijn allen het werk van Uw handen.’ Jesaja 64: 8 

  

Ruben van Lieburg, 

Belijdenistekst: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, 

zie, alles is nieuw geworden.’ 2 Korinthe 5: 17 

  

Lucas Tim ter Maten, 

Belijdenistekst: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je 

wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.’ Spreuken 3: 5 en 6 

 

Lucas Jan van de Sande 

Belijdenistekst: ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons 

liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade 

bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in 

Christus Jezus.’ Efeze 2: 4-6 

  

Emma Oskam 

Belijdenistekst: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en 

Die komt, de Almachtige.’ Openbaring 1: 8 

  

Tom Cornelis Rijm 

Belijdenistekst: ‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou 

heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook vraagt in Mijn Naam, Hij u dat 

geeft.’ Johannes 15: 16 

  

Pieter Machiel Stierman 

Belijdenistekst: ‘Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de 

verdrukking. Volhard in het gebed.’ Romeinen 12: 11b en 12 

 

Bart Jan Daniël Sparreboom 

Belijdenistekst: ‘Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig 

Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.’ Daniël 4: 3 

  

Maarten Reinier Joël Sparreboom 

Belijdenistekst: ‘Ik zal U loven onder de volken, HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. Want 

Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, uw trouw tot de wolken.’ Psalm 108: 4 en 5 

  

Anne Neeltje Vellekoop 

Belijdenistekst: ‘Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de 

genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’ 1 Petrus 1: 13 

  

 



Jurian Wildemans 

Belijdenistekst: ‘De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, 

uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot 

elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus 

Christus.’ Hebreeën 13: 20 en 21 

 

Zingen (door de nieuwe lidmaten): Op Toonhoogte 210 (Gods liefde drijft tot wederliefde) 

1 U bent de God die roept, 

mijn hart en leven zoekt, 

die mij gevonden heeft 

het eeuwig leven geeft. 

Als aan U toegewijd, 

mijn hart en mond belijdt: 

Ja, Jezus is mijn Heer 

dan kniel ik voor U neer. 

Ik heb jou gekozen,  

opgedragen om mijn weg te gaan. 

In Mij blijvend vrucht te dragen, 

ga dan in mijn Naam. 

 

(Refrein) 

Heer, wij zeggen ja en amen, 

brengen U daarvoor de eer. 

Wij belijden allen samen 

Jezus onze Heer. 

 

2 Mijn Jezus, geef mij kracht, 

als ik Uw hulp verwacht 

voltooi in mij uw werk 

en maak in zwakheid sterk. 

Als U mijn wegen leidt, 

in moeite en in strijd, 

houd ik gelovig stand 

Heer, neem me bij de hand. 

Blijf in mijn liefde, alle dagen  

in liefde voor elkaar. 

Wat je de Vader ook wilt vragen,  

vraag het in mijn Naam. 

 

(Refrein 2x) 

Heer, wij zeggen ja en amen, 

brengen U daarvoor de eer. 

Wij belijden allen samen 

Jezus onze Heer. 

Belijden onze Heer, 

Jezus onze Heer, 

Jezus, amen. 

 

Toezingen (door de gemeente): Psalm 121 (Oude Berijming) 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'. 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' U heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

 

Persoonlijke woorden predikant 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

 



Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming) 

14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

Verhogen Uwe majesteit. 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven 

U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

Want goed is d' Oppermajesteit: 

Zijn goedheid gaat het al te boven 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 

Zegen 

 

 


