
 

  

Liturgie voor de eredienst op Eerste Paasdag 20 april 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. M.B. van den Akker 

 

Zingen: Weerklank 184 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Wees gegroet, o eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 

Jezus Christus, troost in alle smarten, 

zon der wereld, schijn in onze harten; 

deze rustdag, U gewijd, 

draagt uw glans van heerlijkheid! 

 

2 Op uw woord, o leven van ons leven, 

werpen wij het doodskleed af; 

door uw Heil'ge Geest met kracht gedreven 

komen w' uit ons zondengraf. 

Leer ons 't leven van de aard' te derven, 

in uw kruisdood meegekruisigd, sterven; 

en, herboren, opgestaan, 

achter U ten hemel gaan. 

 

3 In uw hoede zijn wij wel geborgen; 

ook als straks het oog ons breekt, 

eenmaal zien wij toch de grote morgen 

na de aardse lijdensweek. 

Wat een dag van vrede zal dat wezen, 

als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

mogen zien uw aangezicht, 

leven in uw eeuwig licht! 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming) 

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 

Hoe branden mijn genegenheen, 

Om 's HEEREN voorhof in te treen! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is 't allen tijd een zon en schild. 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 



  

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 21 (Oude Berijming) 

5 Hoe groot en schittrend is zijn eer, 

Door 't heil, aan hem bewezen! 

Hoe is zijn roem gerezen! 

O alvermogend, Opperheer, 

Wat glans, wat majesteit. 

Hebt Gij dien Vorst bereid! 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 11 vers 17 - 28  
17 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. 
18 Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvandaan. 
19 En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. 
20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. 
21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, 
22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal. 
23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. 
24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. 
25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij 

gestorven, 
26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? 
27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld 

komen zou. 
28 En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is 

er en Hij roept u. 

 

Zingen: Psalm 68 (Oude Berijming) 

9 Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 

Zijn tien- en tienmaal duizend sterk; 

Verdubbeld in getalen; 

Bij hen is Zijne Majesteit, 

Een Sinai in heiligheid, 

Omringd van bliksemstralen; 

Gij voert ten hemel op, vol eer; 

De kerker werd Uw buit, o HEER. 

Gij zaagt Uw strijd bekronen 

Met gaven, tot der mensen troost, 

Opdat zelfs 't wederhorig kroost 

Altijd bij U zou wonen. 

 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, en wil, en zal in nood, 

Zelfs bij het naadren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 



Prediking                    “Pasen: niet sterven, maar leven”                      n.a.v. Johannes 11: 25-26    

“Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij 

gestorven,  en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” 

 

Zingen: Psalm 16  (Weerklank) 

4 Ik prijs de HEER, die mij heeft onderricht, 

mijn hart blijft mij ook 's nachts nog inzicht geven. 

Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht 

en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven. 

Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen, 

ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen. 

 

5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, 

behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't sterven: 

ik zal, door U op 't levenspad geleid, 

de vreugde van uw aangezicht beërven. 

Voor immer zal uw rechterhand bevatten 

een overvloed van kostelijke schatten. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming) 

7 De HEER is mij tot hulp en sterkte: 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij was het, die mijn heil bewerkte, 

Dies loof ik Hem mijn leven lang. 

Men hoort der vromen tent weergalmen 

Van hulp en heil, ons aangebracht; 

Daar zingt men blij, met dankbre psalmen: 

'Gods rechterhand doet grote kracht.' 

 

8 Gods rechterhand is hoog verheven; 

Des HEEREN sterke rechterhand 

Doet door haar daan de wereld beven, 

Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 

Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 

Maar leven, en des HEEREN daan, 

Waardoor wij zoveel heil verwerven, 

Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 

 

Zegen 

 

 


