
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 23 november 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Op Toonhoogte 56 (Ik hef mijn ogen) 

Ik hef mijn ogen 

op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

U bent mijn hulp, Heer, 

door wie de hemel 

en aarde zijn ontstaan. 

Ik heb U nodig, God, 

want U bent al mijn hoop, 

U bent mijn kracht, mijn Heer. 

Dus ik vertrouw op U, 

dat U mij redden zult, 

geef mij uw leven weer. 

Ik hef mijn ogen 

op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naadren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw Naam verhogen? 

 

5 Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

 



Zingen: Psalm 90 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren. 

 Al generaties lang wilt U ons sparen. 

 Nog voor de bergen uit de aarde rezen, 

 voor U het land een plek had toegewezen, 

 was U al God dat blijft U voor altijd, 

 van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming) 

2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot 

Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaag U prijst en eerbied toont. 

 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jozua 24 vers 29 - 33 Jozua en Eleazar sterven 
29 Het gebeurde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, stierf, 

honderdtien jaar oud. 
30 Zij begroeven hem in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnath-Serah, dat in het bergland van 

Efraïm ligt, ten noorden van de berg Gaäs. 
31 Israël diende de HEERE al de dagen van Jozua, en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua 

leefden en die wisten van al de daden van de HEERE, die Hij voor Israël verricht had. 
32 En de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in 

Sichem, op het stuk land dat Jakob voor honderd geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, de 

vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. 
33 Ook Eleazar, de zoon van Aäron, stierf, en zij begroeven hem op de heuvel van zijn zoon Pinehas, die 

hem in het bergland van Efraïm gegeven was. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 531 (Jezus is de goede Herder) 

1  

(Refrein) 

Jezus is de goede Herder. 

Jezus, Hij is overal. 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

Als je 's avonds niet kunt slapen 

en je bang in 't donker bent, 

2 En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede Herder, 

Hij vergeet zijn schaapjes niet. 

 

 

 

 



denk dan eens aan al die schaapjes, 

die de Heer bij name kent. 

 

(Refrein) 

Jezus is de goede Herder. 

Jezus, Hij is overal. 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

(Refrein) 

Jezus is de goede Herder. 

Jezus, Hij is overal. 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 393 (Er is een dag) 

1 Er is een dag, 

waar al wat leeft al lang op wacht,  

een dag van blijdschap,  

als heel de schepping wordt bevrijd.  

En op die dag,  

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  

die rein en stralend  

opgaat in zijn heerlijkheid. 

 

2 Er klinkt geschal,  

wanneer de graven opengaan  

en doden opstaan,  

voor eeuwig levend door zijn kracht.  

Hun aardse tent  

wordt nu bekleed met heerlijkheid,  

de dood verzwolgen,  

overwonnen voor altijd.  

 

3 Dus kijk omhoog  

en zie wat nog verborgen is,  

maar wat beloofd is,  

dat blijft in alle eeuwigheid.  

En als je lijdt,  

weet dat het maar voor even is.  

Als Jezus terugkomt,  

deel je in zijn heerlijkheid. (Refrein 2x)  

Amen! 

 

Prediking 

 

Zingen: Door het geloof 

Door het geloof zien wij Gods hand  

in de pracht van zijn schepping om ons heen, 

 van zijn trouw een teken aan zijn kinderen 

 die Hem geloven ongezien.  

 

Als helden met een groot geloof 

gingen eens onze vaderen op weg, 

zonder eerst een voorbeeld van het land te zien 

dat hen door God was toegezegd.  

 

 

 



Refrein:  

Wij vertrouwen vast op zijn belofte,  

Wij zien uit naar wat geen mens ooit heeft aanschouwd 

Als de tijd voorbij is en ons werk gedaan,  

zien wij de stad door God gebouwd  

 

Profeten zagen in geloof,  

dat de dag van de Redder komen zou,  

die zijn volk bevrijden zal van ieder juk, 

 die het zal winnen van de dood. 

 

Zijn Geest zet ons in vuur en vlam, 

geeft de kracht om ons werk voor Hem te doen, 

om wie vast loopt, los te maken, in zijn naam 

te redden wie verloren gaan.  

 

Refrein: Wij vertrouwen…  

 

Geloof zet bergen aan de kant,  

en maakt moog’lijk wat niemand meer verwacht.  

Wie Hem aanroept, vindt een uitgestoken hand,  

wie Hem gelooft, ervaart zijn kracht. 

 

Refrein: Wij vertrouwen… 

 

Zingen: Op Toonhoogte 189 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam) 

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, 

U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

4 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' 

 

5 O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden 

van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

 

6 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn.' ) 2x 

  



Zingen: Toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 68 (Oude Berijming) 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven 

Hij kan, en wil, en zal in nood, 

Zelfs bij het naadren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

Zegen 

 


