Liturgie voor de eredienst op zondag 1 februari 2026 om 09:30 in de Oude Kerk.

Voorganger: prop. L. Solleveld

Zingen: Psalm 92 (Oude Berijming)
1 Laat ons den rustdag wijden,

Met psalmen tot Gods eer.

't Is goed, o Opperheer,

Dat w' ons in U verblijden.

't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid,
Ons stelt Uw gunst in 't licht

't Zij ons de nacht bericht,

Van Uwe trouw en goedheid.

Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: Psalm 111 (Oude Berijming)
1 Looft, Hallelujah, looft den HEER
Mijn ganse hart verheft Zijn eer.

Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen
'k Zal, met d' oprechten onderling,
Vereend, in hun vergadering

En raad, Hem plechtig eer bewijzen.

Lezing van de Wet

Zingen: Psalm 111 (Oude Berijming)
6 Zijn Naam is heilig en geducht

De vijand beeft op Zijn gerucht!

Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen
't Begin der wijsheid: wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand.
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen.

2 Des HEEREN werken zijn zeer groot
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijvrig en bestendig

Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,

En Zijn gerechtigheid onendig.
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rHervormde
Gemeente

Nieuwerkerk aan den lJssel



Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Markus 1 vers 21 - 28 De genezing van een bezetene

2TEn zij kwamen in Kapernalim; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs.
*2En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals
de schriftgeleerden.

22 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde:

24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te
richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.

2>En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg!

6 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg.

2"'En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij
ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

8 En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea.

Zingen: Psalm 33 (Oude Berijming)

9 Het briesend paard moet eindlijk sneven, 11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
Hoe snel het draav' in 't oorlogsveld In Hem verblijdt zich ons gemoed,

't Kan niemand d' overwinning geven Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Zijn grote sterkte baat geen held. Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Neen, de HEER der heren, Goedertieren Vader,

Doet ons triomferen Milde zegenader,

Hij, geducht in macht, Stel Uw vriendlijk hart,

Slaat elk gunstig gade, Op Wiens gunst wij hopen,

Die op Zijn genade Eeuwig voor ons open

In benauwheid wacht. Weer steeds alle smart.

Prediking n.a.v. Markus 1 vers 23-24

Zingen: Psalm 68 (Oude Berijming)
11 Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,
God zal Zijns vijands kop verslaan

Dien haargen schedel vellen

Die trots, wat heilig is, onteert,

En, daar hij schuld met schuld vermeert
Zich tegen Hem durft stellen.

De HEER heeft Zelf ons toegezeid:

"k Zal u door macht en wijs beleid,

Uit Bazan weer doen komen

U zullen, als op Mozes, bee,

Wanneer uw pad loopt door de zee,
Geen golven overstromen.'

Dankgebed en Voorbeden



Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 72 (Oude Berijming)
4 't Rechtvaardig volk zal welig groeien
Daar twist en wrok verdwijnt,

Zal alles door den vrede bloeien,
Totdat geen maan meer schijnt.

Van zee tot zee zal Hij regeren,

Zover men volkren kent

Men zal Hem van d' Eufraat vereren,
Tot aan des aardrijks end.

Zegen

11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen
Men loov' Hem vroeg en spa

De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met amen, amen na.



