
 
  

Liturgie voor de eredienst op woensdag 12 maart 2025 om 19:30 in de Nieuwe Kerk. 
Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 
 
Zingen: Psalm 121 (Oude Berijming) 
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' U heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 

Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 19 (De Nieuwe Psalmberijming) 
1 De hemel prijst de HEER; 
 hij geeft welluidend eer, 
 hij prijst zijn scheppingskracht. 
 De dag vertelt de dag 
 hoeveel Gods hand vermag; 
 de nacht spreekt tot de nacht. 
 Al klinkt er ook geen woord, 
 toch wordt hun stem gehoord 
 zelfs bij de verste volken. 
 Geen klank wordt er verspreid, 
 toch hoort men wereldwijd 
 hoe zij Gods lof vertolken. 
 

2 God heeft de tent gemaakt 
 waarin de zon ontwaakt 
 zoals een jongeman Â  
 hij ziet er stralend uit, 
 want hij was bij zijn bruid 
 en daar genoot hij van. 
 Hij is een jonge held 
 die vrolijk voorwaarts snelt, 
 iedere nieuwe morgen. 
 Hij trekt een stralend spoor 
 de wijde hemel door. 
 Zijn glans laat niets verborgen. 
 

Geloofsbelijdenis  
 
 
 
 
 



Zingen: Op Toonhoogte 155 (Zie ik sterren aan de hemel staan) 
1 Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 

2 Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, 
in het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 

3 Deze God die aard' en hemel schiep, 
is dezelfde God die mij eens riep 
uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en 
die zijn liefde voor mij openbaart, 
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in zijn hand bewaart: 
hoe groot is God voor mij. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalmen 147 vers 1 - 20 De HEERE zorgt voor Zijn volk 
1 Halleluja! 
 
Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, 
want dat is lieflijk. 
Hem past een lofzang! 
2 De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, 
Hij verzamelt Israëls verdrevenen. 
3 Hij geneest de gebrokenen van hart, 
Hij verbindt hen in hun leed. 
 
4 Hij telt het aantal sterren, 
Hij noemt ze alle bij hun naam. 
5 Onze Heere is groot en geweldig in kracht, 
Zijn inzicht is onmetelijk. 
6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, 
de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe. 
 
7 Zing voor de HEERE een beurtzang met dankzegging, 
zing psalmen voor onze God met de harp, 
8 Die de hemel met wolken bedekt, 
Die de aarde van regen voorziet, 
Die het gras op de bergen doet groeien; 
 
9 Die aan het vee zijn voedsel geeft 
en aan de jonge raven wanneer zij roepen. 
 



10 Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, 
Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. 
11 De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen 
en op Zijn goedertierenheid hopen. 
 
12 Jeruzalem, roem de HEERE, 
Sion, loof uw God. 
13 Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, 
Hij zegent uw kinderen in uw midden. 
14 Hij doet in uw gebied vrede heersen, 
Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. 
 
15 Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: 
Zijn woord loopt zeer snel. 
16 Hij geeft sneeuw als wol, 
Hij strooit rijp uit als as. 
17 Hij werpt Zijn ijs als stukken; 
wie is bestand tegen Zijn koude? 
 
18 Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, 
Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen. 
19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, 
Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen. 
20 Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; 
die kennen Zijn bepalingen niet. 
 
Halleluja! 
 
Zingen: Psalm 147 (De Nieuwe Psalmberijming) 
1 Goed is het onze God te eren, 
 om blij voor Hem te musiceren. 
 De HEER maakt van zijn stad van vrede 
 de mooiste stad van alle steden. 
 Zijn volk, van huis en haard verdreven, 
 zal Hij een nieuwe toekomst geven. 
 Hij heelt het hart dat is geschonden, 
 verbindt de pijnlijk diepe wonden. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hij telt de sterren, de planeten, 
 bepaalt hun plaats en hoe ze heten. 
 Wat Hij geschapen heeft is prachtig; 
 wijs is de Heer en oppermachtig! 
 Hij ondersteunt wie onrecht lijden; 
 met liefde staat Hij hun ter zijde. 
 Wie trots verkeerde wegen kiezen 
 vernedert Hij, zij gaan verliezen. 
 



3 Zing voor de HEER om Hem te danken. 
 Haal uit de harp de mooiste klanken 
 voor Hem die luchten laat betrekken, 
 het blauw met wolken kan bedekken, 
 die lenteregens neer laat stromen, 
 zodat het gras weer op kan komen, 
 die ieder dier genoeg laat eten; 
 geen vogeltje zal Hij vergeten. 
 
Prediking 
 
Zingen: Op Toonhoogte 334 (O, Heer mijn God) 
1 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
(Refrein) 
Dan zingt mijn ziel ) 
tot U, o Heer mijn God: ) 2x 
hoe groot zijt Gij, ) 
hoe groot zijt Gij! ) 
  

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
(Refrein) 
 

3 Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
(Refrein) 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Psalm 108 (Oude Berijming) 
1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
Zegen 
 


