
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 25 mei 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.J. Hagendijk 

 

Zingen: Psalm 63 (Nieuwe Berijming) 

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 

naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 

Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 

die leven zijt en leven laat. 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 

en dorsten naar U in een land, 

waarop de zon verzengend brandt, - 

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 

3 Wanneer ik wakend in de nacht 

mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 

dan mag ik weer uw goedheid proeven 

uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 

Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 

zing ik mij van mijn zorgen vrij. 

Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 

door uw hand word ik vastgehouden. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 130 (Nieuwe Berijming) 

1 Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij 

neer. 

O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Heere, red ! 

 

3 Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die 

hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend 

woord. 

Nog meer dan in de nachten / wachters het 

morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 95 (Nieuwe Berijming) 

1 Steekt nu voor God de loftrompet, 

Hem die ons in de vrijheid zet. 

Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 

Brengt Hem de dank van al wat leeft, 

Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 

Viert Hem, de koning der getijden. 

3 Komt, werpen wij ons voor den Heer 

die ons gemaakt heeft biddend neer, 

wij, die het volk zijn van zijn weide. 

Want onze God, Hij gaat ons voor, 

Hij trekt met ons de diepte door. 

Zijn hand zal ons als schapen leiden. 



  

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jona 2 vers 1 - 10 Jona's gebed 
1 Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. 
2 Hij zei: 

 

Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE 

en Hij antwoordde mij. 

Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, 

U hoorde mijn stem. 
3 Want U wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën, 

een watervloed omringde mij; 

al Uw baren en Uw golven 

sloegen over mij heen. 
4 En ík zei: 

Verstoten ben ik van voor Uw ogen; 

toch zal ik opnieuw aanschouwen 

Uw heilige tempel. 
5 Water omving mij, bedreigde mijn leven, 

de watervloed omving mij. 

Zeewier was om mijn hoofd gebonden. 
6 Naar de diepste gronden van de bergen 

daalde ik af in de aarde; 

haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. 

Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, 

HEERE, mijn God! 

 
7 Toen mijn ziel in mij bezweek, 

dacht ik aan de HEERE; 

mijn gebed kwam tot U, 

in Uw heilige tempel. 
8 Wie nietige afgoden vereren, 

verlaten Hem Die hun goedertieren is. 
9 Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen; 

wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. 

Het heil is van de HEERE! 

 
10 Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge. 

 

Kindermoment 

 

 

 



Zingen: Op Toonhoogte 315 (Jona's gebed) 

Heer, ik prijs uw grote naam. 

Heel mijn hart wil ik U geven. 

Want U bent de weg gegaan 

die mij redding bracht en leven. 

U daalde neer van uw troon 

om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis 

droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf. 

Uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs uw grote naam. 

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naadren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw Naam verhogen? 

 

3 O mijn ziel, wat buigt g' U neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwisslen in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven 

Want ik zal Zijn Naam nog loven. 

 

5 Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

Prediking 

 

Zingen: Op Toonhoogte 199 (Nederlands, wisselzang) (Jona's gebed) 

1 (allen)Jezus alleen, ik bouw op Hem. 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 

Door stormen heen hoor ik zijn stem, 

dwars door het duister van de nacht. 

 

 

 

 

 

2 Zijn woord van liefde dat mij sust 

verdrijft mijn angst nu vind ik rust! 

Mijn vaste grond, mijn fundament 

dankzij zijn liefde leef ik nu. 

 



3 (vrouwen) 

Jezus alleen werd mens als wij 

klein als een kind, in kwetsbaarheid. 

Oneindig veel hield Hij van mij, 

leed om mijn ongerechtigheid. 

 

4 (allen) 

En door zijn offer werd ik vrij, 

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 

ontnam de dood zijn heerschappij 

dankzij zijn sterven leef ik nu. 

 

5 (mannen) 

Daar in het graf, in dood gehuld, 

leek al zijn macht tenietgedaan. 

Maar, o die dag, dat werd vervuld: 

Jezus, de Heer is opgestaan! 

 

6 (allen) 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd. 

Ik leef in Hem en Hij in mij 

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 

7 (allen)Geen levensangst, geen stervensnood 

dat is de kracht, waar ik in sta. 

Van eerste stap tot aan de dood 

leidt Hij de weg waarop ik ga. 

 

8 Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand. 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam 

in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Gezang 448 

1 Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is 't die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons 't goede doen, 

Hij geeft na donk're regen 

een mild en klaar seizoen. 

 

2 Goddank, wij overdenken 

't geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 

 

4 Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

 

Zegen 

 

 


