
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 28 september 2025 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. J.M. Molenaar 

 

Zingen: Weerklank 493 (Liederen van schuldbelijdenis en vergeving) 

1 O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

 

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

 

3 O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond, 

en in hun midden stond. 

 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming) 

3 Zalig hij, die in dit leven, 

Jacobs God ter hulpe heeft 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft 

Die zijn hoop, In 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

5 't Is de HEER, die 't recht der armen, 

Der verdrukten gelden doet 

Die, uit liefderijk erbarmen, 

Hongerigen mildlijk voedt 

Die gevangnen vrijheid schenkt, 

En aan hun ellende denkt. 

 

Lezing van de Wet 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 147 (Oude Berijming) 

2 Hij heelt gebrokenen van harte, 

En Hij verbindt z' in hunne smarte, 

Die, in hun zonden en ellenden, 

Tot Hem zich ter genezing wenden. 

Hij telt het groot getal der starren, 

Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 

Hij roept dat talloos heir te zamen 

En noemt die alle bij haar namen. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Mattheüs 4 vers 12 – 25 Het begin van Jezus' prediking 
12 Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. 
13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en 

Naftali, 
14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 
15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de 

volken, 
16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de 

schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 
17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 

 

De eerste discipelen 
18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, 

en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. 
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. 
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 

Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, 

en Hij riep hen. 
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem. 

 

De toeloop van de menigte 
23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het 

Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 
24 En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht 

aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, 

en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. 
25 En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de 

Jordaan. 

 

 



Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 1 - 12 De zaligsprekingen 
1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen 

bij Hem. 
2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 
3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille 

van Mij. 
12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd 

die er vóór u geweest zijn. 

 

Zingen: Psalm 25 (Oude Berijming) 

8 Zie op mij in gunst van boven, 

Wees mij toch genadig, HEER, 

Eenzaam ben ik en verschoven 

Ja, d' ellende drukt mij neer. 

'k Roep U aan in angst en smart 

Duizend zorgen, duizend doden, 

Kwellen mijn angstvallig hart. 

Voer mij uit mijn angst en noden. 

 

10 Hoed mijn ziel, en red z' uit noden, 

Maak mij niet beschaamd, o HEER 

Want ik kom tot U gevloden. 

Laat d' oprechtheid meer en meer, 

Met de vroomheid, mij behoen. 

'k Wacht op U in mijn ellenden, 

Laat Uw hand, in tegenspoen, 

Israel verlossing zenden. 

 

Prediking n.a.v. Mattheüs 5 vers 3 

Thema: ‘Zalig de armen van geest!’ 

 

Zingen: Psalm 40 (Oude Berijming) 

2 Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer, 

Een lofzang. Velen zullen 't zien, 

En God eerbiedig hulde bien 

Hem vrezen, en vertrouwen op den HEER. 

Wel hem, die 't opperwezen 

Dus kinderlijk mag vrezen, 

Op Hem vertrouwen stelt, 

En, in gevaar, geen kracht 

Van ijdle trotsaards wacht, 

Van leugen of geweld. 

 

8 Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 

Die naar U zoeken t' elken stond' 

Leg steeds Uw vrienden in den mond: 

'Den groten God zij eeuwig lof en eer!' 

Schoon 'k arm ben en ellendig, 

Denkt God aan mij bestendig 

Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 

Mijn redder, o mijn God, 

Bestierder van mijn lot, 

Vertoef niet, hoor mijn klacht. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 



Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 72 (Weerklank) 

1 O God, wil aan de koning schenken 

uw recht en wijs beleid, 

wil hem, de koningszoon, bedenken 

met uw gerechtigheid. 

Laat hij uw volk besturen, Here, 

rechtvaardig, wijs en zacht, 

en uw ellendigen regeren, 

hun recht doen op hun klacht. 

 

6 Ja, elke koning zal zich buigen 

en knielen voor hem neer. 

Elk volk zal van zijn macht getuigen, 

hem dienen tot zijn eer. 

Want deze vorst hoort naar de armen 

die roepen in hun nood. 

Hij helpt verdrukten vol erbarmen 

en redt hen van de dood. 

 

Zegen 

 

 


