
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 29 juni 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. N. de Jong 

 

Zingen: Opwekking 681 Hosanna 

I see the King of glory 

coming down the clouds with fire. 

The whole earth shakes, 

the whole earth shakes. 

I see His love and mercy 

washing over all our sin. 

The people sing, 

the people sing. 

 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in the highest. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in the highest. 

 

I see a generation 

rising up to take the place. 

With selfless faith, 

with selfless faith. 

I see a new revival 

stirring as we pray and seek. 

We're on our knees, 

we're on our knees. 

 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in the highest. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in the highest. 

 

 

 



Heal my heart and make it clean, 

open up my eyes to the things unseen. 

Show me how to love like You have loved me. 

Break my heart for what breaks Yours, 

everything I am for Your kingdom's cause 

as I walk from earth into eternity. 

 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in the highest. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in the highest. 

 

Zingen: Groen is het land (Psalm Project) 

God is mij Heer. 

De Heer is mijn herder. 

Hij laat mij rusten, vredig zacht, 

leidt mij naar water, in groene weiden, 

wijst mij de wegen, geeft nieuwe kracht. 

Al gaat mijn weg door donkere dalen, ik ben niet bang. 

U bent bij mij. 

Uw stok en staf, zullen mij halen, zullen mij leiden, dicht aan uw zij. 

 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

fris is de bron die U voor mij stromen laat. 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

Fris is de bron die U voor mij stromen laat. 

 

U zalft mijn hoofd, vraagt mij aan uw tafel. 

Ik kom weer thuis, thuis bij de Heer. 

U zegent mij. 

Genade en vrede zullen mij volgen, keer op keer. 

 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

fris is de bron die U voor mij stromen laat. 

Groen is het land waar in ik mag wonen, 

Fris is de bron die U voor mij stromen laat, stromen laat. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 34  

1 Wat hou ik van uw huis, 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 

zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 

2 Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 



  

3 Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan ze van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 

 

4 Ach hoor en kijk naar mij, 

Heer van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dichtbij U 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 

5 De Heer beveiligt ons, 

eer en geluk zal Hij geven, 

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Op Toonhoogte 186  

1  

(Refrein) 

God wijst mij een weg 

als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in zijn hand leg, 

wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 

Al moet ik door de wildernis - 

Hij leidt mij. 

Hij toont mij een rivier in de woestijn. 

Alles zal ooit vergaan 

maar zijn liefde blijft bestaan 

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Refrein) 

God wijst mij een weg 

als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in zijn hand leg, 

wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 72 (Oude Berijming) 

1 Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 

En Uw gerechtigheid 

Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 

Te richten met beleid. 

Dan zal Hij al Uw volk beheren, 

Rechtvaardig, wijs en zacht 

En Uw ellendigen regeren 

Hun recht doen op hun klacht. 

 

Zingen: Opwekking 876 Voor altijd Heilig 

Duizend generaties knielen in aanbidding, 

het lied van alle eeuwen zingen zij. 

Zij die al geloofden, of nog geloven gaan, 

zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 

 

Uw naam is de hoogste, 

uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 

regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

 

Refrein 1: 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 

 

 

 

6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 

 



Als je bent vergeven en als je bent verlost, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Als je leeft in vrijheid, door Jezus bloed gekocht, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Zing je lied voor eeuwig en amen. 

 

Refrein 2: 

Heel uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U Majesteit: Heilig. 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 

 

Uw naam is de hoogste, 

uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 

regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Romeinen 13 vers 1 - 10 De overheid als dienares van God 
1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen 

gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 
2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, 

zullen over zichzelf een oordeel halen. 
3 Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men 

kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van 

ontvangen. 
4 Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard 

niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. 
5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het 

geweten. 
6 Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee 

voortdurend bezig zijn. 
7 Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie 

ontzag, eer aan wie eer toekomt. 

 

 

 

 



Liefde tot de naaste 
8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis 

geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk 

hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. 

 

Prediking 

 

Zingen: Op Toonhoogte 199 (Nederlands) (De overheid als dienares van God) 

1 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 

Door stormen heen hoor ik zijn stem, 

dwars door het duister van de nacht. 

 

2 Zijn woord van liefde dat mij sust 

verdrijft mijn angst nu vind ik rust! 

Mijn vaste grond, mijn fundament 

dankzij zijn liefde leef ik nu. 

 

3 Jezus alleen werd mens als wij 

klein als een kind, in kwetsbaarheid. 

Oneindig veel hield Hij van mij, 

leed om mijn ongerechtigheid. 

 

4 En door zijn offer werd ik vrij, 

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 

ontnam de dood zijn heerschappij 

dankzij zijn sterven leef ik nu. 

 

5 Daar in het graf, in dood gehuld, 

leek al zijn macht tenietgedaan. 

Maar, o die dag, dat werd vervuld: 

Jezus, de Heer is opgestaan! 

 

6 Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd. 

Ik leef in Hem en Hij in mij 

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 

7 Geen levensangst, geen stervensnood 

dat is de kracht, waar ik in sta. 

Van eerste stap tot aan de dood 

leidt Hij de weg waarop ik ga. 

 

8 Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand. 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam 

in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

Zingen: Op Toonhoogte 341 (De overheid als dienares van God) 

1 U zult altijd voor ons strijden 

U hebt steeds uw trouw getoond. 

Deze waarheid is mijn blijdschap 

Heer, U draagt de zegekroon, 

U, mijn helper en beschermer, 

U, mijn redder en mijn vriend. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

2 Waar uw grootheid wordt bezongen, 

wil ik knielen voor uw troon. 

Waar U bent, verstilt de onrust, 

want U draagt de zegekroon. 

Vul dit huis nu met uw glorie, 

vul ons hart met heilig vuur. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

 

 

 

 



(Refrein 1) 

Halleluja! Jezus overwon. 

Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, 

die de wereld overwon. 

 

3 U zult altijd voor ons pleiten 

U zocht door tot U ons vond. 

En geen macht kan U bestrijden, 

want U draagt de zegekroon. 

U bent Jezus, de Messias, 

die de wereld redding biedt. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

(Refrein 1) 

Halleluja! Jezus overwon. 

Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, 

die de wereld overwon. 

 

(Refrein 2 4x) 

Elke muur wordt neergehaald, 

ieder bolwerk afgebroken. 

U draagt de zegekroon 

U overwon, U overwon! 

 

4 Aan het kruis leek U verslagen, 

maar U hebt de dood onttroond 

zelfs het graf kon U niet houden, 

want U draagt de zegekroon. 

 

(Refrein 1) 

Halleluja! Jezus overwon. 

Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, 

die de wereld overwon. 

 

(Refrein 2 6x) 

Elke muur wordt neergehaald, 

ieder bolwerk afgebroken. 

U draagt de zegekroon 

U overwon, U overwon! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Opwekking 622 Groot is de heer God almachtig 

Groot is de Heer, Hij is heilig en goed 

Door Zijn kracht staan wij vast in Zijn liefde 

Groot is de Heer, Hij's waarachtig en trouw 

Door genade bewijst Hij Zijn liefde 

 

Groot is de Heer en waard onze lofprijs 

Groot is de Heer en waard onze eer 

Groot is de Heer, verhef dan je stem 

Verhef dan je stem 

Groot is de Heer, groot is de Heer 

 

 

 



Groot is de Heer, Hij is heilig en goed 

Door Zijn kracht staan wij vast in Zijn liefde 

Groot is de Heer, Hij's waarachtig en trouw 

Door genade bewijst Hij Zijn liefde 

 

Groot is de Heer en waard onze lofprijs 

Groot is de Heer en waard onze eer 

Groot is de Heer, verhef dan je stem 

Verhef dan je stem 

Groot is de Heer, groot is de Heer 

 

Groot is de Heer en waard onze lofprijs 

Groot is de Heer en waard onze eer 

Groot is de Heer, verhef dan je stem 

Verhef dan je stem 

 

Groot is de Heer, groot is de Heer 

Groot is de Heer en waard onze lofprijs 

Groot is de Heer en waard onze eer 

Groot is de Heer, verhef dan je stem 

Verhef dan je stem 

Groot is de Heer, groot is de Heer 

Groot is de Heer 

 

Zegen 

 

Zingen: Op Toonhoogte 377 (De overheid als dienares van God) 

1 Come set Your rule and reign 

in our hearts again. 

Increase in us we pray. 

Unveil why we're made. 

Come set our hearts ablaze with hope 

like wildfire in our very souls. 

Holy Spirit, come invade us now. 

We are Your church. 

We need Your power in us. 

 

2 We seek Your kingdom first. 

We hunger and we thirst. 

Refuse to waste our lives 

for You're our joy and prize. 

To see the captive hearts released. 

The hurt, the sick, the poor at peace. 

We lay down our lives for Heaven's cause. 

We are Your church. 

We pray revive this earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Refrein) 

Build Your kingdom here. 

Let the darkness fear. 

Show Your mighty hand. 

Heal our streets and land. 

Set Your church on fire. 

Win this nation back. 

Change the atmosphere. 

Build Your kingdom here. 

We pray. 

 

3 Unleash Your kingdom's power 

reaching the near and far. 

No force of hell can stop 

your beauty changing hearts. 

You made us for much more than this! 

Awake the kingdom seed in us! 

Fill us with the strength and love of Christ. 

We are Your church. 

We are the hope on earth. 

 

(Refrein 2x) 

Build Your kingdom here. 

Let the darkness fear. 

Show Your mighty hand. 

Heal our streets and land. 

Set Your church on fire. 

Win this nation back. 

Change the atmosphere. 

Build Your kingdom here. 

We pray. 

 

 


