
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  9 maart 2025 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 86 (Oude Berijming) 

6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 

'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; 

Neig mijn hart, en voeg het saam, 

Tot de vrees van Uwen Naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 

'k Zal Uw Naam en majesteit 

eren tot in eeuwigheid. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 96 (Oude Berijming) 

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere; 

Zing, aarde, zing dien God ter ere; 

Looft 's HEEREN Naam met hart en mond; 

Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond; 

Dat dag aan dag Zijn roem vermeere. 

 

5 Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen; 

Zijn Naam wordt nooit genoeg geprezen. 

Verheft Zijn deugden, blij te moe; 

Brengt in Zijn huis Hem offer toe, 

Hem, Die de volken moeten vrezen. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

2 k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht; 

Daar mij spotters durven vragen; 

'Waar is God, dien gij verwacht?', 

Mijn benauwde ziel versmelt, 

Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 

Feest hield met Gods blijde scharen. 

3 O mijn ziel, wat buigt g' U neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwisslen in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn Naam nog loven. 



  

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Zacharia 9 vers 9 - 10 De Koning van Sion komt 
9 Verheug u zeer, dochter van Sion! 

Juich, dochter van Jeruzalem! 

Zie, uw Koning zal tot u komen, 

rechtvaardig, en Hij is een Heiland, 

arm, en rijdend op een ezel, 

op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 
10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, 

en de paarden uit Jeruzalem. 

De strijdboog zal weggenomen worden. 

Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. 

Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, 

van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. 

 

Schriftlezing: Lukas 19 vers 28 - 44 Intocht in Jeruzalem 
28 Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. 
29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg 

heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond. 
30 Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat 

vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. 
31 En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken: Omdat de Heere het 

nodig heeft. 
32 En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun gezegd had. 
33 En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: Waarom maakt u het veulen 

los? 
34 Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig. 
35 Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten 

zij Jezus daarop. 
36 Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op de weg. 
37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de 

discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien 

hadden. 
38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en 

heerlijkheid in de hoogste hemelen. 
39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 
40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. 
41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 
42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het 

verborgen voor uw ogen. 
43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen 

omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. 



44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen 

steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt 

onderkend. 

 

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming) 

13 Gezegend zij de grote Koning, 

Die tot ons komt in 's HEEREN Naam; 

Wij zeegnen u uit 's HEEREN woning; 

Wij zegenen u al te zaam. 

De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 

Het vrolijk licht, na bang gevaar. 

Bindt d' offerdieren dan met touwen 

Tot aan de hoornen van 't altaar. 

 

Prediking “En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.” Lukas 19: 41 

Thema: De tranen van Jezus 

 

Zingen: Weerklank 143 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

en Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld 't leven weer. 

Juich blijde, zing uw God ter eer, 

loof Hem, die sterk van daad 

de deuren binnengaat. 

 

2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat! 

 

3 Gezegend was het land, de stad, 

waar deze koning binnentrad. 

Gezegend 't hart, dat openstaat 

en Hem als koning binnenlaat. 

De zonne der gerechtigheid 

verblindde niet door majesteit; 

maar wat in duister sliep, 

ontwaakte, toen Hij riep. 

 

4 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Elk hart zij Hem ter woon bereid! 

De palmen van uw eerbied spreidt 

de weg langs, die uw koning rijdt. 

Hij komt tot u met troost en vreê 

en brengt u heil en liefde mee. 

Geprezen zij de Heer, 

Hij geeft u 't leven weer! 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Psalm 95 (Oude Berijming) 

2 De HEER is groot, een heerlijk God, 

Een Koning, die het zaligst lot, 

Ver boven alle goon, kan schenken. 

Het diepst van 's aardrijks ingewand, 

Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 

't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 

 

Zegen 

 

 


