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Gemeente

Nieuwerkerk aan den lJssel

Liturgie voor de eredienst op zondag 27 april 2025 om 18:30 in de Oude Kerk.

Voorganger: prop. S. van den Berg te Rotterdam

Zingen: Psalm 99 (Oude Berijming)
1 God, de HEER, regeert.

Beeft, gij volken eert,

Eert Zijn hoog bestel,

Die bjj Israel,

Tussen Cherubs woont

En Zijn grootheid toont

Dat zich d' aard bewege.

Hij is Isrels zege!

Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: Psalm 65 (Oude Berijming)
1 De lofzang klimt uit Sions zalen

Tot U met stil ontzag

Daar zal men U, o God, betalen,
Geloften, dag bij dag

Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O, Hoorder der gebeen

Dies zullen allerlei geslachten,
Ootmoedig tot U treen.

Geloofsbelijdenis



Zingen: Psalm 145 (Oude Berijming)

2 Ik zal, O HEER, dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daan

Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.

Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen.

Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,

En overal Uw grootheid openbaren.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Daniél 1 vers 1 - 21

Zingen: Psalm 137 (Oude Berijming)

1 Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen
Van Babylons wijd uitgebreide stromen.

Elk stortte daar zijn bitt're jammerklacht,

Als hij met smart aan 't heilig Sion dacht.

Elk, wars van vreugd en vrolijke gezangen,

Liet daar zijn harp aan sombre wilgen hangen.

Prediking

3 Jeruzalem, dat, zo ik u vergete,

Mijn rechterhand niet van zichzelve wete

Dat mijne tong aan mijn gehemelt' kleeV',
Indien ik u niet steeds mijn achting geev'

Zo ramp of leed mijn hart van Sion scheure,

En ik Gods stad mijn hoogste vreugd niet keure.

Zingen: Weerklank 354 (Liederen bij liturgische momenten en bijzondere dagen)

1 Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.

Alles wisselt op zijn wenken,

maar Hij zelf verandert niet.

3 Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert
en verlang alleen naar God.

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

2 leder wil hier steeds verandring
en betreurt die dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,

wenst terug wat hij eens zag.



Zingen: Psalm 68 (Oude Berijming)
5 Uw hoop, Uw kudde woonde daar
Uit vrije goedheid waart Gij haar,
Een vriendelijk beschermer

En hebt ellendigen dat land,

Bereid door Uwe sterke hand,

O Israels Ontfermer.

De HEER gdaf rijke juichensstof,

Om Zijne wondren en Zijn lof

Met hart en mond, te melden.
Men zag welhaast een grote schaar
Met klanken van de blijdste maar,
Vervullen berg en velden.

Zegen



