
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 27 april 2025 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. A. van Vuuren 

 

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming) 

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 

Hoe branden mijn genegenheen, 

Om 's HEEREN voorhof in te treen! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 21 (Oude Berijming) 

4 Hij heeft, O God, van U begeerd 

Het onverganklijk leven 

Gij hebt het hem gegeven. 

Zo zijn de dagen hem vermeerd, 

Zo leeft de Vorst altoos, 

Zo leeft hij eindeloos. 

 

5 Hoe groot en schittrend is zijn eer, 

Door 't heil, aan hem bewezen! 

Hoe is zijn roem gerezen! 

O alvermogend, Opperheer, 

Wat glans, wat majesteit. 

Hebt Gij dien Vorst bereid! 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 106 (Oude Berijming) 

2 Welzalig elk, die 't recht betracht, 

Die, t' allen tijd', Zijn wetten acht. 

O HEER, laat mij, naar 't welbehagen, 

Dat g' in Uw volk steeds hebt getoond, 

Ook roem op Uw bescherming dragen, 

En met Uw zegen zijn bekroond. 

 



Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Exodus 3 vers 1 - 6 Mozes door God geroepen bij de Horeb 
1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het 

kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 
2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek 

toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 
3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet 

verbrandt. 
4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: 

Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 
5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is 

heilige grond. 
6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. 

En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. 

 

Schriftlezing: Lukas 20 vers 35 - 36  
35 maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, 

zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. 
36 Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, 

omdat zij kinderen van de opstanding zijn. 

 

Zingen: Psalm 115 (Oude Berijming) 

8 D' algoede God, die, door Zijn grote kracht, 

Den hemel schiep, deez' aard' heeft voortgebracht, 

Beschenkt u met Zijn zegen. 

De hemel is Zijn eigendom, Zijn troon 

Maar 't mensdom heeft de vruchtbaar' aard', ter 

woon 

Van onzen God verkregen. 

 

9 In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof. 

Het zielloos lijf, gedompeld in het stof, 

Kan Hem geen glorie geven 

Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid 

Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit. 

Looft God, de bron van 't leven! 

 

Prediking 

Thema: Wordt vervolgd! 

 

Zingen: Weerklank 184 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

2 Op uw woord, o leven van ons leven, 

werpen wij het doodskleed af 

door uw Heil'ge Geest met kracht gedreven 

komen w' uit ons zondengraf. 

Leer ons 't leven van de aard' te derven, 

in uw kruisdood meegekruisigd, sterven 

en, herboren, opgestaan, 

achter U ten hemel gaan. 

 

3 In uw hoede zijn wij wel geborgen 

ook als straks het oog ons breekt, 

eenmaal zien wij toch de grote morgen 

na de aardse lijdensweek. 

Wat een dag van vrede zal dat wezen, 

als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

mogen zien uw aangezicht, 

leven in uw eeuwig licht! 

 



Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 68 (Oude Berijming) 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven 

Hij kan, en wil, en zal in nood, 

Zelfs bij het naadren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 

Zegen 

 

 


