
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  8 juni 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.J. Verhaar 

 

Zingen: Weerklank 192 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja! 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 65 (Nieuwe Berijming) 

1 De stilte zingt U toe, o Heere, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

2 Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 



Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 85 (Nieuwe Berijming) 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet 

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de Heere die ons zegent met zijn goed. 

 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 14 - 18 De toespraak van Petrus op de Pinksterdag 
14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse 

mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren 

doordringen: 
15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 
16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw 

zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen 

dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij 

zullen profeteren. 

 

Schriftlezing: Johannes 14 vers 23 - 31  
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 

Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 
24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar 

van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles 

onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in 

beroering raken en niet bevreesd worden. 
28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou 

u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. 
29 En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. 
30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij. 
31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft. 

     

                                                                                                                       

 



Zingen: Psalm 145 (Oude Berijming) 

2 Ik zal, O HEER, dien ik mijn Koning noem, 

Den luister van Uw majesteit en roem 

Verbreiden, en Uw wonderlijke daan 

Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 

Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 

De grote kracht van Uwen arm verhogen. 

Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 

En overal Uw grootheid openbaren. 

 

3 Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 

Gedachtig aan den milden overvloed 

Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 

En juichen van al Uw gerechtigheen. 

De HEER is goed en vriendlijk en weldadig, 

Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig 

Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken 

Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 

 

Prediking: tekst is Johannes 14:23. Thema is: inwoning. 

 

Zingen: Psalm 72 (Oude Berijming) 

1 Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 

En Uw gerechtigheid 

Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 

Te richten met beleid. 

Dan zal Hij al Uw volk beheren, 

Rechtvaardig, wijs en zacht 

En Uw ellendigen regeren 

Hun recht doen op hun klacht. 

 

2 De bergen zullen vrede dragen, 

De heuvels heilig recht 

Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 

Het heil, hun toegezegd. 

't Ellendig volk wordt dan uit lijden 

Door Zijnen arm gerukt 

Hij zal nooddruftigen bevrijden 

Verbrijzlen, wie verdrukt. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Weerklank 198 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

3 Loof de Geest, Hij zal niet wijken 

van de kerk met bloed gekocht 

zijn nabijheid zal steeds blijken, 

hoe de vijand woeden mocht. 

Vrees niet, o gezochte schapen, 

vrees niet, weergevonden ziel, 

als de nacht u overviel! 

Zou de Geest van God ooit slapen? 

Ook wanneer geen oog Hem ziet, 

Hij verlaat zijn kudde niet! 

 

4 Geest van kennis, Geest van waarheid, 

van genade en gebed, 

leer ons leven in uw klaarheid, 

U hebt ons in 't licht gezet! 

Leer ons 'Abba, Vader!' bidden, 

zeggen: 'Jezus is de Heer', 

geven U in alles eer 

blijf toch immer in ons midden 

en vervul ons leven meer, 

met uw kracht en met uw eer. 

 

Zegen 

 

 


