‘ ,rHervormde

Gemeente

Nieuwerkerk aan den lJssel

Liturgie voor de eredienst op zondag 22 juni 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk.

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom

Zingen: Psalm 62 (Oude Berijming)
1 Mijn ziel is immers stil tot God

Van Hem wacht ik een heilrijk lot.

Hij immers zal mijn rotssteen wezen
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wankling vrezen.

Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: Psalm 141 (De Nieuwe Psalmberijming)
1 HEER, ik hef naar U beide handen

en roep U om mij bij te staan.

Neem mijn gebed als offer aan,

als wierook die voor U mag branden.

4 Bijna dood, verspreid en verdreven
ligt heel uw volk al voor het graf.
Mijn oog wend ik niet van U af
ik schuil bij U, houd mjij in leven!

Geloofsbelijdenis

5 In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

2 HEER, bewaak mijn mond, laat mij weten
wanneer het wijs is dat ik zwijg.

Geef dat ik niet naar onrecht neig,

met slechte mensen niet zal eten.



Zingen: Psalm 63 (De Nieuwe Psalmberijming)

1 1k zoek U, God, in de woestijn. 2 Ik prijs uw naam, nu en voorgoed.
Hier in een land waar niets wil groeien Mijn handen steek ik blij naar boven.
blijft het verlangen in mij gloeien: Mijn mond zal U uitbundig loven:
wat zou tk graag dicht bij U zijn. U zegent mij in overvloed.

Heer, in uw tempel, hoogverheven, Zelfs in de nacht blijf ik bedenken
zag ik uw majesteit en macht. hoe U steeds hielp als ik U zocht.

Ik zing voor U, op wie ik wacht: Mijn God, ik ben aan U verknocht
uw liefde is meer dan het leven. U blijft mij hulp en leiding schenken.

Zingen: Op Toonhoogte 16

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Hooglied 2 vers 1 - 9 De stem van mijn Liefste
zi:

"1k ben een roos van Saron,

een lelie uit de dalen.

Hij:
2Als een lelie tussen de distels,
zo is Mijn vriendin tussen de meisjes.

zi:

3 Als een appelboom tussen de bomen van het woud,
zo is mijn Liefste tussen de jongemannen.

Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten,
en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte.

*Hij brengt mij in het wijnhuis,

en de liefde is Zijn banier over mij.

> Sterk mij met rozijnenkoeken,

verkwik mij met appels,

want ik ben ziek van liefde.

® Laat Zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn

en Zijn rechter mij omhelzen.



"1k bezweer u, dochters van Jeruzalem,

als bij de gazellen of bij de hinden op het veld,
dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert,
voordat het haar behaagt.

8 De stem van mijn Liefste!

Zie, daar komt Hij,

springend over de bergen,
huppelend over de heuvels.
Mijn Liefste lijkt op een gazelle
of het jong van een hert.

Zie, Hij staat achter onze muuir,
kijkend door de vensters,
speurend door de spijlen.

Heidelbergse Catechismus, Zondag 44

Vraag 113: Wat eist God in het tiende gebod?

Antwoord: Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart
nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle
gerechtigheid hebben.

Vraag 114: Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volbrengen?

Antwoord: Nee, want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze
gehoorzaamheid, maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar
alle geboden van God beginnen te leven.

Vraag 115: Waarom laat God ons de tien geboden dan zo scherp prediken, als toch niemand ze in dit
leven volbrengen kan?

Antwoord: Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en
daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken.

Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest,
om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk
de volmaaktheid, bereiken.

Zingen: Gezang 430

1 1k heb U lief, o mijn beminde, 2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven,

die al mijn vreugd en sterkte zijt. vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik heb U lief, o welgezinde, Ik wil aan U mij overgeven,

wiens komst ik dag en nacht verbeid. mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.

Ik heb U lief, o schoonste licht, Ik heb U lief, o kom dan, kom,

glans van Gods aangezicht. Christus, mijn Bruidegom!



4 1k ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,

ik ging verblind het duister tegen,

ik minde wat de wereld biedt.

Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,

dat ik U heb herkend.

Prediking: n.a.v. ‘U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste,
noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.” Exodus 20:

7 Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.

Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen
ik heb U lief, ook in de nood.

Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

17 en ‘ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten.” Hooglied 2: 3b

Zingen: Op Toonhoogte 264 (De stem van mijn Liefste)

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,

stralend van vreugde, )
getooid als een bruid, ) 2X
gaat mijn verlangen )
nog meer naar U uit. )

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming)
3 Welzalig hij, die al zijn kracht

En hulp alleen van U verwacht,

Die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,

En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt en hun tot zegen strekt.

Zegen

2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt.

4 Wat baat mij rjkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,

met als beloning dat ik op U lijk

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.






