
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  7 december 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 26 (Oude Berijming) 

8 Wat blijdschap smaakt mijn ziel, 

Wanneer ik voor U kniel, 

in 't huis, dat Gij U hebt gesticht! 

Hoe lief heb ik Uw woning, 

De tent, o Hemelkoning, 

Die G', U ter eer, hebt opgericht! 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 31 (De Nieuwe Psalmberijming) 

8 Hoe groot is, HEER, wat U zult geven 

 aan wie bij U als kind 

 zijn troost en toevlucht vindt. 

 Bij U geborgen is zijn leven. 

 Bij U vindt hij ontferming. 

 Uw tent geeft hem bescherming. 

 

Bediening van het Heilig Avondmaal 

Avondmaalsgebed 

Nodiging 

 

Schriftlezing: Jeremia 29 vers 11 - 13  
11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede 

en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 
12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. 
13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. 

 

 

 



Zingen: Psalm 34 (Oude Berijming) 

4 Des HEEREN engel schaart 

Een onverwinbre hemelwacht, 

Rondom hem, die Gods wil betracht. 

Dus is hij wel bewaard. 

Komt, smaakt nu en beschouwt 

De goedheid van d' Alzegenaar. 

Welzalig hij, die in gevaar, 

Alleen op Hem betrouwt. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Op Toonhoogte 7 (De Heer is mijn Herder) 

1 De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens  

aan waat'ren der rust. 

 

4 De Heer is mijn Herder! 

In 't hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

 

5 De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k Zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heeren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde m' altijd. 

 

Dankgebed en gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Openbaring 7 vers 9 - 17 De heerlijkheid van hen die verdrukt werden 
9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 
10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 
11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de 

troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 
12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de 

sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 
13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, 

wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 
14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote 

verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in 

het bloed van het Lam. 
15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de 

troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 



16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 
17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende 

waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 312 (Halleluja! Lof zij het Lam) 

1 Halleluja! Lof zij het Lam, 

die onze zonden op zich nam, 

wiens bloed ons heeft geheiligd 

die dood geweest is, - en Hij leeft 

die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 

in eeuwigheid beveiligt! 

 

2 Aanbidt de Vader in het woord! 

Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 

Aanbidt de Geest uit beiden! 

Van zijn gemeenschap, zijn gena, 

zijn liefd' en trouw, halleluja, 

zal ons geen schepsel scheiden. 

 

Prediking  n.a.v. “Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte 

zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen 

geleiden naar de levende waterbronnen.’ Openbaring 7: 16 en 17 

 

Zingen: Op Toonhoogte 86 (In de stad van koning David) 

1 In de stad van koning David 

zoals lang reeds was voorzegd, 

werd een baby door zijn moeder 

in een kribbe neergelegd. 

Jezus Christus was dat kind, 

door Maria teer bemind. 

 

2 Hij kwam uit de hoge hemel, 

Hij de koning van 't heelal. 

Heel eenvoudig was zijn woning 

en zijn wieg stond in een stal. 

Armen riep Hij in zijn kring, 

toen Hij door de wereld ging. 

 

4 Eenmaal zien ook onze ogen 

Hem, die ons zijn liefde toont, 

want dat kind is onze Heiland 

die nu in de hemel woont. 

Hij brengt al Gods kind'ren thuis 

bij Hem in het vaderhuis. 

 

5 Nee, niet in die stal op aarde  

met de dieren aan de kant 

zien wij Hem, maar in de hemel, 

zittend aan de Gods rechterhand. 

In het wit, op 't hoofd een kroon, 

staan Gods kind'ren rond de troon. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 57 (Oude Berijming) 

5 Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. 

Ik ben gered nu is mijn hart bereid, 

Het is bereid, om U, mijn God, te loven. 

Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid, 

Mijn psalmgezang klimm' tot Uw roem, naar boven. 

 

Zegen 

 



 


