
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 11 januari 2026 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. A.L.A. den Besten 

 

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming) 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naadren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw Naam verhogen? 

 

5 Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Als ik maar weet (Evangelische liedbundel 178) 

Als ik maar weet, dat hier mijn weg 

door U Heer wordt bereid 

en dat die weg, hoe moeilijk ook 

mij nader tot U leidt. 

 

Nader tot U, nader tot U 

nader mijn Heiland tot U 

Als ik maar weet dat alles hier 

mij nader brengt tot U 

 

Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer 

vertroost mij dag aan dag 

dan juich ik voort, wat ook mijn lot 

op aarde wezen mag 

 

 

 



Nader tot U, nader tot U 

nader mijn Heiland tot U 

Als ik maar weet dat alles hier 

mij nader brengt tot U 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 119 (Oude Berijming) 

1 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 

Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten 

Die Hij op 't spoor der godsvrucht wandlen doet 

Welzalig, die, bij dagen en bij nachten, 

Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 

Van harte zoekt met ingespannen krachten. 

 

3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jakobus 1 vers 1 - 15 Afzender, geadresseerden, groet 
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de 

verstrooiing zijn: wees verheugd! 

 

De zegen van de geloofsbeproeving 
2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 
3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en 

in niets tekortschiet. 
5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig 

geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 
6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van 

de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 
7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. 
8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. 
9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, 
10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. 
11 Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen 

en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. 
12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het 

leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 
13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht 

worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 
14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. 
15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze 

de dood. 

 



Zingen: Weerklank 608 (Liederen voor kinderen) 

1 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 

In m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k heb Hem nodig, dag aan dag. 

 

2 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 

In m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

Zingen: Weerklank 255 (Liederen bij Kerk en Koninkrijk) 

1 O Jezus Christus, licht ze bij 

die leven aan uw licht voorbij. 

Voeg ze met uwe kudde saam, 

opdat zij niet verloren gaan. 

 

2 Vervul met uw genadeschijn, 

die op verkeerde paden zijn. 

Sta bij, die heimlijk in zijn hart 

verlokt en aangevochten wordt. 

 

 

3 Breng, die aan uw gebod ontkwam, 

terug als uw verloren lam. 

Maak de gewonde zielen heel 

en geef ze aan de hemel deel. 

 

4 Open de doven het gehoor, 

de stomme lippen, spreek ze voor, 

dat zij belijden hun geloof, 

niet langer stom, niet langer doof. 

 

 

5 Verlicht het oog dat U niet ziet. 

Leid hem weerom die U verliet. 

Verzamel, die verwijderd gaan. 

Versterk ze die in twijfel staan. 

 

6 Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 

voor tijd en eeuwigheid vereend, 

in aarde_en hemel, dan en nu, 

allen tezamen danken U. 

  

Prediking n.a.v. Jakobus 1:2 en 3 

Thema: vreugde in beproeving, groeikans voor geloof 

 

Zingen: Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht (ELB 232) 

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, 

voor elk die wonderen van Hem verwacht. 

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht, 

daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. 

 

Is hier een hart, vermoeid, verward, 

gevuld door angst en strijd? 

Twijfel drukt u neer, 

gij struikelt telkens weer. 

 

O, vat weer moed, want God is goed 

en steeds tot hulp bereid. 

Aan wie in Hem geloven 

toont hij Zijn heerlijkheid. 



 

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, 

voor elk die wonderen van Hem verwacht. 

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht, 

daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. 

 

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? 

Leg dan uw lasten neer, 

tob niet langer voort, 

vertrouw op ‘s Heren woord. 

 

Hij hoort uw stem, u krijgt van Hem 

Zijn liefde, altijd weer. 

Zodat U zult geloven: 

niet is onmogelijk meer. 

 

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, 

voor elk die wond’ren van Hem verwacht. 

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht, 

daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. 

 

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, 

voor elk die wond’ren van Hem verwacht. 

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht, 

daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. 

 

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, 

daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Psalm 121 (Weerklank) 

1 Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn HERE, die 

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

 

2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!  

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter 

wezen. 

 

3 De HEER brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht /  

houdt Hij voor u de wacht.  

Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten 

kwade. 

 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.  

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 

 

Zegen 

 

 


